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Als je de voet op de andere oever zet
en het blijkt de hemel te zijn
Als je door een hand wordt aangeraakt
en het blijkt Gods hand te zijn
Als je dan muziek hoort
en het blijken engelen te zijn
Dan ben je niet heengegaan

maar thuis gekomen

Voorgangers: Martha Huizinga en Margot Overduin-Mossel
Ouderling van dienst: Richard de Vlaming

Organist: Johan den Hoedt

Sopraan: Jenny Haisma

Fluit: Jeanette Jelier



Liturgische bloemschikking

“Mijn oog zal op u zijn”

VOORBEREIDEN

Voor aanvang van de dienst kan er een kaarsje aangestoken
worden voor uw/jouw geliefde die in het afgelopen jaar of
eerder is overleden.

Tijdens het aansteken van de kaarsjes luisteren we naar:
Adagio in Sol minore - Remo Giazotto

Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

Lied: NLB121:1en 4

1 1k sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn Here, die
dit alles heeft geschapen.
Mijn herder zal niet slapen.

4 De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Stil gebed



Bemoediging en groet

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer,
Die hemel en aarde gemaakt heeft,
Die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet loslaat wat Zijn hand begon.
AMEN
De Heer zij met u!

Allen: Ook met u zij de Heer!

Lied: NLB 657: 1 samenzang, 2 sopraan en 4 samenzang

1 Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht:
elkaar zijn wij gegeven
tot kleur en samenklank.
De lofzang om het leven
geeft stem aan onze dank.

2 Alis mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op and’re lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan 't licht getild.

4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
Het stijgt de angst te boven
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.



HOREN

Gebed

Kinderlied: ‘Heer, U kent mij als geen ander’

Heer, U kent mij als geen ander,
U weet of ik zit of sta.

En U kent ook mijn gedachten
voordat ik iets zeggen ga.

Dat U mij zo heel goed kent Heer,
daar snap ik dus echt niks van.

‘t Is een wonder boven wonder,
dat ik niet begrijpen kan.

Want U bent altijd bij mij
en altijd om mij heen.

U legt uw handen op mij

en laat mij nooit alleen. (2x)

Ook al zou ik naar het westen
of het verre oosten gaan,
overal zult U mij leiden,

U zult altijd naast mij staan.

En U maakte heel mijn lichaam,
telde ook nog al mijn haar.
Nee, dit kan ik ook niet vatten,
het is mij te wonderbaar.

Schriftlezing: Prediker 3: 1/tm 8

Voor alles wat gebeurt is er een uur,

een tijd voor alles wat er is onder de hemel.

Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven,
een tijd om te planten en een tijd om te rooien.

Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen,
een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen.



Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen,

een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen.

Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen,
een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren.

Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen,

een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien.

Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen,
een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken.

Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten.

Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.

We luisteren naar: “Turn! Turn! Turn” - the Byrds

Schriftlezing: Mattheus 5: 1 t/m 10

Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.

Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.

Hij nam het woord en onderrichtte hen:

‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.



Sopraan: NLB 989

Gelukkig de armen van geest

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden.
Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beérven.
Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.

Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.

Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien.
Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
Gelukkig wie vervolgd worden om de gerechtigheid,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

Verkondiging

We luisteren naar:
Sinfonia “Gottes Zeit ist die Allerbeste Zeit” - J.S. Bach

GEDENKEN EN GAAN

“De mensen die we missen” - SELA

Sopraan

God U kent de namen van de mensen die we missen
Geliefden die nog steeds met ons verweven zijn

Wij voelen hier de leegte, zij rusten in Uw vrede
God U bent de vader van de mensen uit de tijd

God U kent de namen van de mensen die we missen
Geliefden die zo hoorden bij ons leven elke dag

Wij zien de lege stoelen, zij zitten aan Uw tafel

God U bent de vader van de mensen in ons hart



Samenzang
Troost ons Heer wees ons nabij
Laat ons in Uw armen vrede vinden
Draag ons Heer en koester ons
Als we denken aan de mensen die we missen

Sopraan
God U kent de namen van de mensen die we missen
We delen de verhalen, van wie ons dierbaar zijn
We danken voor hun leven, we komen hen weer tegen
God U bent de vader van het leven voor altijd

Samenzang
Troost ons Heer wees ons nabij
Laat ons in Uw armen vrede vinden
Draag ons Heer en koester ons
Als we denken aan de mensen die we missen

Sopraan
Wie houdt er onze tranen? Christus Hij alleen
Wie draagt ons door de dagen? Christus Hij alleen
Wie heeft ons leed gedragen? wie heeft de dood verslagen?
Wie brengt ons weer samen? Christus Hij alleen!

Samenzang
Troost ons Heer wees ons nabij
Laat ons in Uw armen vrede vinden
Draag ons Heer en koester ons
Als we denken aan de mensen die we missen

Dankbaar voor het goede dat God ons in mensen geeft, gedenken
wij hen die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. We staan
rondom de Paaskaars en de doopvont. Zij verwijzen ons naar Pasen,
naar de Opstanding, naar het Koninkrijk van God. De namen worden
genoemd van hen die we liefdevol gedenken.



Wij gedenken:

30-11-2022
11-12-2022
16-12-2022
23-12-2022
13-01-2023
24-01-2023

Woutrina in ‘t Veld-Tempelaar
Jan de Heus

Jan Monster

Stiena Boom-van Arkel

Klaas Knobbe

Jacobus Philippus Harmans

Een gedachteniskaars wordt aangestoken aan de Paaskaars

Lied: Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Wij gedenken:

27-01-2023
07-02-2023
13-02-2023
21-02-2023
08-03-2023
24-03-2023

Martinus de Jonge

Constantinus Hendrikus Steijaert
Neeltje Elizabeth van den Berg-Havelaar
Cornelis Klein

Hendrikus Albertus Kolk

Aagje Vuijk-Baars

Een gedachteniskaars wordt aangestoken aan de Paaskaars

Lied: Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Wij gedenken:

13-04-2023
27-04-2023
28-04-2023
04-05-2023
04-05-2023
12-05-2023

Ludwig Carl Egbers

Marcel Augustus J. Huijssoon

Huibertus van Arkel

Femmigje Slagter

Elisabeth Wilhelmina Groeneveld-Groeneveld
Christina Hendrika Bron-Korevaar

101 jaar
89 jaar
89 jaar
93 jaar
90 jaar
83 jaar

98 jaar
87 jaar
86 jaar
88 jaar
86 jaar
100 jaar

89 jaar
87 jaar
94 jaar
82 jaar
87 jaar
81 jaar



Een gedachteniskaars wordt aangestoken aan de Paaskaars

Lied: Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Wij gedenken:

27-05-2023 Tilly Aartje Kastelein-Dusseldorp 88 jaar
12-06-2023 Adrianus Petermeijer 81 jaar
14-06-2023 Wilhelmina Bastiana van der Leer-van Bohemen 89 jaar
16-06-2023 Paulina van Kalkeren-Valk 86 jaar
17-06-2023 Janine Adrienne Verstraten 57 jaar
18-06-2023 Johanna de Jong-van Es 95 jaar

Een gedachteniskaars wordt aangestoken aan de Paaskaars

Lied: Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Wij gedenken:

29-06-2023 Hendrika Johanna Wilhelmina Kranendonk-Beek 82 jaar
25-07-2023 Arnoldus Gerardus Daane 96 jaar
04-08-2023 Joriena Johanna Vink-Brouwer 86 jaar
12-08-2023 Aartje Bos-van de Graaf 96 jaar
22-08-2023 Emma Petronella Bijl-den Ouden 90 jaar
23-08-2023 Adrianes Jan van den Assem 82 jaar

Een gedachteniskaars wordt aangestoken aan de Paaskaars

Lied: Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.
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Wij gedenken:

25-09-2023
02-10-2023
08-10-2023
20-10-2023
20-10-2023
28-10-2023

02-11-2023

Johannes Davids 98 jaar
Maria de Bruijn-in 't Veld 96 jaar
Julia van Wijnen-Hoetabarat 84 jaar
Frans de Bruin 82 jaar
Aaltje Klazina van Clooster-van der Hoek 96 jaar
Susanna Elisabeth Wilhelmine Alderliesten-van Namen
86 jaar
Ernst Martin Ribbe 88 jaar

Een gedachteniskaars wordt aangestoken aan de Paaskaars

Lied: Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Als een teken van licht en uitzicht in het verdriet van mensen om
geliefden van wie ooit afscheid genomen moest worden, steken we
een kaars aan. Voor alle mensen die omgekomen zijn bij oorlogen,
zoals bij de 1e Wereldoorlog, de 2e Wereldoorlog of bij de huidige
oorlog in Oekraine en het Midden Oosten, en voor de slachtoffers van
aanslagen, natuurrampen en hongersnoden. En voor alle mensen die
eenzaam gestorven zijn en die door niemand gemist worden.

Een gedachteniskaars wordt aangestoken aan de Paaskaars

Lied: Niemand leeft voor zichzelf,
niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Stilte

We luisteren naar:
Pie Jesu - G. Fauré
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DELEN

Gebeden, stil gebed en het Onze Vader

Mededeling door de diaken

GAAN

Lied: NLB 675: 1

1 Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Zegen
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